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King Donald

Frans Matser

‘Hartelijk dank meneer de president, dat u heeft
ingestemd met dit interview met de Militaire
Spectator. Het is voor mij een bijzondere eer

om hier, in het Witte Huis, met u in gesprek te
mogen.’

‘Geen probleem. Toen ik hoorde dat u het
grootste tijdschrift van Europa vertegenwoor-
digde, heb ik besloten één interview te geven.
Dan weten al die softe nietsnutten in Europa
waar ze de komende jaren aan toe zijn.’

‘Ilk moet u corrigeren. Wij zijn het oudste
tijdschrift, niet het grootste.’

‘Ik maak nooit vergissingen. Als ik zeg grootste,
dan is dat zo. Brand maar los. Ik moet vandaag
nog 50 decreten tekenen, dus mijn tijd is
kostbaar.’

‘Ubent de 47e president van Amerika. Wie is uw
belangrijkste voorbeeld?’
‘Dat is zonder twijfel de 45e president.’

‘Maar dat bent u zelf?!”

‘Klopt. Ik ben het grootste voorbeeld voor
mijzelf. En verder schiet me zo een-twee-drie
geen andere naam te binnen.’

‘Veel mensen noemen dan toch Abraham
Lincoln?’

‘Lincoln was een slapjanus en zeker niet, zoals
ik, door God gezonden. Ga maar na, hij liet zich
zo maar doodschieten! Ook zijn beleid was
slecht. Hij heeft een bloedige
burgeroorlog gevoerd. Al die mannen
die volstrekt nodeloos omgekomen
zijn. Dat was allemaal niet nodig.

Het ging nergens over. Wat
onenigheid over de afschaffing

van de slavernij. Dat had allemaal
veel beter met een goeie deal
geregeld kunnen worden. Die
slavernij had nog best een paar

honderd jaar meegekund. Is een heel handig en
profijtelijk concept. Hadden ze nooit zomaar
moeten afschaffen.’

‘Maar slavernij... heden ten dage... hoe stelt u
zich dat voor?’

‘Heel simpel. Als wij nu nog slavernij hadden,
dan zouden alle gekleurde mensen in Amerika
moeten werken zonder loon. Denkt u dat er dan
nog allerlei migranten en gelukszoekers uit
Zuid- en Midden-Amerika naar ons land zouden
komen? Ze zouden wel uitkijken! Dan zouden
we al die problemen met miljoenen criminele
migranten nooit hebben gehad. Dat concept, van
werken zonder loon, daar laat ik Elon nog naar
kijken. Zou geweldig zijn voor onze economie.
Hadden we nooit moeten afschaffen. Allemaal
de schuld van Lincoln!’

‘En president Roosevelt dan?’

‘Nog zo’n prutser. Ook weer oorlog voeren.
Miljoenen dode Amerikanen en waarvoor? Om
jullie woke-idioten in Europa te helpen. We
hadden veel beter in 1941 een deal met die
Duitsers kunnen maken. Die Adolf leek me best
een doortastende kerel. Beetje het type van mijn
vriend Vladimir. We hadden Europa samen
kunnen verdelen.’

‘Maar dat is kolonialisme!’
Precies, kolonialisme, nog zo’n handig concept.
Had Amerika Engeland en de helft van
Denemarken, Belgié en Nederland
kunnen krijgen. De kolonie
Oost-Amerika zal ik maar
zeggen. Dan kunnen we die plas
water ertussen gelijk omdopen
in de Amerikaanse Oceaan. En
samen met Denemarken
hadden we dan natuurlijk
gelijk nog een kolonie:
Trumpland!’



‘Trumpland?’

‘Ja, hoe noemden jullie dat vroeger ook alweer?
Groenland, geloof ik. Kijk die Groenen in
Europa, dat is allemaal tuig. Die schoppen we er
gelijk uit. En met Engeland kregen we Canada er
dan ook gelijk erbij: Zuid-Alaska! Net als India
en Pakistan trouwens. Hoeveel grondstoffen had
Amerika daar niet kunnen winnen en hoeveel
ressorts hadden we daar niet neer kunnen
zetten, hoeveel groter had Amerika kunnen zijn
met die Europese en Aziatische kolonién? Als je
zo’n buitenkans laat liggen ben je gewoon een
waardeloze president.’

‘U bent nog maar twee maanden in functie. Is het
mogelijk in zo'n korte tijd al uit te groeien tot de
grootste president uit de geschiedenis van de
Vs?”

Natuurlijk. Ik heb nu al meer decreten onder-
tekend dan alle presidenten voor mij. Ik schat
wel 100.000. Althans, dat hoor ik mensen in
mijn omgeving zeggen. Dus dat moet kloppen.
Ik heb daarmee al meer problemen opgelost dan
alle presidenten sinds 1789 samen.’

‘Er zijn mensen die zich zorgen maken over

de checks and balances in uw land. U ontslaat
tienduizenden gekwalificeerde rechters,
zorgverleners, ambtenaren, militairen en u
regeert per decreet. Kleven daar geen risico’s
aan?’

‘Natuurlijk niet. Kijk, iedereen die voor mij
werkt is het volstrekt met mij eens dat de
Amerikaanse overheid veel te groot en heel
ondoelmatig is. Milieu, volksgezondheid,
ontwikkelingssamenwerking, bankregulering,
consumentenbescherming, allemaal dure en
overbodige hobby’s. Gewoon afschaffen.
Niemand mist ze. Elon lost dat wel op met een
paar computers.’

‘Er schijnt een aantal van uw decreten door
de rechter te zijn teruggedraaid. Is dat niet
vervelend?’

‘Dat lost zich vanzelf op. We vervangen al die
rechters volgend jaar door computers met
Artificial Intelligence. Elon is ze al aan het
programmeren. Als ze eenmaal van de juiste
software zijn voorzien, dan wordt het hele
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bestuur van Amerika veel en veel doelmatiger.
We laden dan in Washington rechtstreeks mijn
briljante besluiten in de database en dan kunnen
alle rechtsprekende computers in het land die
besluiten binnen 24 uur gaan uitvoeren. Net

als in Rusland, China, Noord-Korea en andere
fatsoenlijk bestuurde landen. Maar dan zonder
mensen, dus veel goedkoper en sneller!’

‘Verwacht u geen weerstand uit het Congres?’
‘Het Congres. Nog zo’'n overbodige organisatie.
Al die ellenlange discussies over wissewasjes. Die
verspilling van tijd en geld is binnenkort ook
afgelopen. Ik los elk probleem binnen 24 uur op,
dus waar hebben we een parlement voor nodig?
Zoals mijn goede vriend Vladimir altijd zegt:
‘Wat heb je aan volksvertegenwoordigers als ze
niet doen wat jij zegt?’ Er kan er per slot maar
één de baas zijn.’

‘Al die ambitieuze plannen, meneer de president.
Heeft u wel genoeg tijd om dat allemaal in vier
jaar te implementeren?’

‘Dat is dan weer het enige wat Roosevelt goed
heeft gedaan. Hij regelde vier termijnen voor
zichzelf; maar ik denk natuurlijk veel groter.
Elon studeert nu op een nieuwe staatsvorm. Een
staatsvorm die beter past bij de status van dit
geweldige land met de beste president van de
wereld. We hebben iets heel bruikbaars
gevonden. Frankrijk rond 1700! Lodewijk XIV:
een prachtige gast. Die kon dus gewoon ALLES
zelf besluiten! Hij was net als ik door God
gezonden, onfeilbaar, had geen parlement, door
hemzelf benoemde rechters; nooit tegenspraak!
Heel praktisch. King Donald! We zijn het decreet
al aan het voorbereiden waarmee we dat
allemaal in gaan voeren en Melania staat zo’n
kroon natuurlijk geweldig! Zo, nu heeft u uw
primeurtje.’

‘En als er mensen zijn die u niet blind willen
volgen?’

‘Daarvoor heb ik hele interessante tips gekregen
van mijn buddy Vladimir! Let maar op: die
verdwijnen snel genoeg!” H
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