ANDERE OGEN

Pistoolmietjes

e helft van de Amerikaanse huishoudens
heeft ten minste één wapen in huis. We
mogen dus gerust spreken van ‘de Amerikaanse

wapencultuur’. Wapenbezit is een lifestyle,

een overtuiging, een waarde die gedeeld wordt
door alle leden van een samenleving, ook door
de dames. In Amerikaanse supermarkten,
tussen de Hello!, de O van Oprah en de Elle,
straalt ook de Garden&Gun, een damesglossy vol
recepten, tuin- en interieuradviezen en tips

om er zelfs tijdens de jacht op stinkdieren en
alligators elegant en up-to-date bij te lopen.

De Garden&Gun mikt op vrouwen in de bene-
denste helft van de Verenigde Staten, waar
mensen sinds de verovering van de Western
Frontier net iets doller op wapens zijn dan in de
bovenste helft.

Southern women waren altijd een soort apart.
Hun levenspad is nooit bestrooid geweest met
rozenblaadjes of lekkere zeepjes, maar met
alle denkbare en ondenkbare smerigheid en
obstakels: indianen, hitte, stof, koeienpoep,
insecten, isolatie, machisme en geweld. Wat de-
finieert volgens Garden&Gun hun afstammelin-
gen, de hedendaagse Southern belles?
Garden&Gun onderzocht het: ze lakt altijd haar
teennagels, ook als ze in een trailer woont,

ze vertoont zich nooit, maar dan ook nédit in
het openbaar met nat haar, als ze een baby
ziet moet ze die in de mollige dijtjes bijten
(dat doen Amerikaanse dames in het noorden
kennelijk niet, anders zou Garden&Gun hier
geen aparte melding van maken, denk ik) en
Southern women vinden het leven op zichzelf
al zwaar genoeg, dus ze strooien suiker over
zure happen - waarmee Garden&Gun niet wil
suggereren dat Southern women ‘slappe slag-
roomsoesjes’ zijn. Integendeel. ‘Als je geboren
bent in een geschiedenis zo beladen als die van
het zuiden en in je gebeente de onweerlegbare
wetenschap meedraagt dat de mens geweld-
dadig en beperkt is, dan is zoet blijven het
radicaalste wat je kan doen’.

Ik snap wat daarmee wordt bedoeld. Ongeveer.
Ik was in Texas ooggetuige van een Little Miss
Texas-verkiezing, waar meisjesdreumesen in
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met sprankelende rhinestones afgezette cowgirl-
jurkjes over een podium dribbelden. ‘Dit is Kai-
leigh-Jo,” galmde de presentator (er waren ook
Dixie-Louises, Savannahs en Mattilou’s),

‘ze is 5 jaar en haar hobby’s zijn Jezus, Chicken
McNuggets en met haar daddy op eendjes
jagen’. Cutie patootie beauties en eenden afknal-
len tegelijk: daarom zijn damespistolen

in Texas roze en de geweertjes voor hun mollig-
gedijde dochters ook. Die voor hun zoontjes
hebben natuurlijk mannenkleuren.

My First Rifles en Cricketts heten de kinder-
geweertjes. Dat onlangs een 5-jarige zijn zusje
van 2 met zo’n ‘soft shooting, designed for
safety’ krekel-geweer doodschoot en een
4-jarige zijn vriendje van 6 was niet mooi, maar
Southern moeders kunnen wel wat hebben.
Bovendien gebeuren dat soort ongelukken
meestal in het van liberalen vergeven noorden,
want daar hebben ze nooit geleerd om met
wapens om te gaan, zeggen Southerners.

De massaalste schietpartijen vinden plaats in
liberale epicentra, wist u dat? Newtown,
Connecticut, waar op 14 december 2012 een
gek 20 kindertjes en 6 onderwijzers neer-
maaide, ligt in het noorden en Boston ook.

Als Northerners wapens zouden hebben omarmd
zoals de zuidelijken deden, dan zouden de bad
guys zich wel twee keer bedenken.

Zuidelijke vrouwen waren altijd moedig en
vindingrijk, in het bijzonder als de omstandig-
heden gevaarlijk waren. Zonder uitzondering
waren het uitstekende paardrijdsters en scherp-
schutters en heel goed in staat om, als de man-
nen van huis waren, de ranches en plantages te
behoeden. Met de dochters en kleindochters
van die oude heldinnen valt 66k niet te spotten.
Behalve met één. In Houston, Texas, zat ik aan
de margarita’s met een bevriende Texaanse foto-
grafe. Ze werkte aan een fotoserie over ‘Vrouwen
en hun wapens’. Zelf bezat ze ook een pistool,
‘want iederéén hier heeft er een’, maar dat zou
ze nooit durven gebruiken, bekende ze. ‘Als het
nodig is, g66i ik hem wel naar mijn belager.’
Waarom moest Texas’ enige gun wimp, pistool-
mietje, nou téch weer een vrouw zijn? |
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