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‘Dutch 

L. Polman

De Dutch Approach is óók ‘dat we
in Uruzgan de tarweteelt gaan en-
tamineren,’ volgens minister Van
Ardenne. Onze Jongens en wuivend
tarwe… met de Dutch Approach
lijken we vele kanten te kunnen
opwaaien. Of toch niet? Voor mi-
nister Kamp bijvoorbeeld lijkt duide-
lijkheid juist weer het dutchst aan de
approach te zijn. Hij maakte in het
tv-programma Buitenhof zo dui-
delijk mogelijk dat de Nederlandse
troepen in vrede naar Uruzgan
gaan en níet om er tegen terroristen
te vechten. 

De minister liet er bij die gelegen-
heid ook geen snipper misverstand
over bestaan dat hij de Nederland-
se troepen zal terugroepen als blijkt
dat het in Uruzgan ‘te gevaarlijk’
wordt om hun werk te doen en
tevens dat de ‘negatieve effecten
van een eventueel Nederlands ver-
trek voor de wereld zeer groot en
voor de NAVO en Nederland het
failliet zijn’.

Via Buitenhof kwam Kamps bood-
schap in de Nederlandse kranten en
via die kranten bij de Wereld-

De NAVO-vredesmissie
ISAF neemt het vanaf 

juli aanstaande in 
Zuid-Afghanistan over 

van de Amerikaanse
vechtmissie OEF.

Nederland doet mee 
in Uruzgan. We trekken

daarbij de typisch
Nederlandse ‘Dutch

Approach’ uit de kast. 
Dat klinkt veelbelovend,

maar wat is die 
‘Dutch Approach’ nu

eigenlijk precies? 
‘Niet alleen in tanks 

door de straten rauzen,’ 
is het volgens legerleider

generaal Berlijn.
‘Waterputten slaan, de

politie op de been helpen
en bijdragen aan de

veiligheid horen erbij.’ 

omroep, die op zijn beurt het
nieuws weer rondstraalde over de
hele planeet. Inmiddels is er geen
terrorist meer die nog niet weet wat
de juiste weg is naar de ondergang
van Nederland, NAVO en de we-
reld. Uruzgan onveilig maken voor
Nederlandse soldaten is alles wat
ervoor nodig is. 

Ook de Taliban heeft het in zijn oren
geknoopt en belooft het ons ‘heet
onder de voeten’ te maken. In
afwachting van onze komst wordt
Uruzgan alvast overspoeld met
ervaren onveiligmakers. De strijd
zal losbarsten zodra het weer in
Afghanistan beter wordt, heeft Tali-
banleider Mullah Omar laten weten. 

Tot het zover is, sparen de man-
schappen hun krachten. Ze worden
gezien in Uruzgaanse dorpen, slen-
terend door de straten, geweren
ontspannen over de schouders. 
Veel meldingen zijn er ook over
strijders die in de schaduw van
Uruzgaanse bomen moerbeien zit-
ten te eten, met hun raketwerpers op
schoot. Het is moerbeienseizoen in
Afghanistan. 
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weg ook zullen bieden, als het
zover komt?
‘In situaties die niet door de beugel
kunnen veren we soms tolerant mee,
want je moet niet bij elk incident met
pantserwagens de poort uitstuiven.
Dan word je voorspelbaar. Dan
weet de tegenstander precies hoe 
je reageert en lokt hij situaties uit
waarin je kwetsbaar wordt voor
aanslagen,’ zei generaal Berlijn.
Verrassend uit de hoek komen hoort
dus kennelijk óók bij de Dutch
Approach. De via de Wereldomroep
rondgetetterde voorspelling dat we
er vandoor gaan als het gevaarlijk
wordt, is een variant daarop, neem
ik aan? Wel een ondoorgrondelijke
variant, althans voor mij. Maar wel
verrassend.

Wat er, ten slotte, ook nog schijnt bij
te horen in de Dutch Approach, is
dat de Tweede Kamer zich niet te
veel met operationele details moet
bemoeien. Generaal Berlijn: ‘dan
ontstaat een situatie dat mensen in
de Haagse fauteuil een column
lezen en opeens extra troepen of
bewapening willen sturen’. Gelieve
deze column dus te negeren.
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Amerikaanse militaire bases in
Uruzgan zijn alle districten inmid-
dels ingekleurd met oranje, dan wel
knalrode viltstift, voor ‘gevaarlijk’ 
tot ‘zeer gevaarlijk’. Het onderdeel
‘duidelijkheid scheppen’ in de Dutch
Approach heeft aldus effect geoogst.

We hopen ook op resultaten van de
voor de Dutch Approach typische,
inmiddels ietwat oud-Hollandsche,
eerbied voor andere culturen.
Generaal Berlijn legt uit dat ‘som-
mige landen in conflictgebieden on-
nodig hard optraden en onnodige
weerstand opriepen. Als Neder-
landse troepen met geweld worden
uitgedaagd, dan brengen ze de 
discipline op om het eigen tempo
vol te houden. We blijven de lokale 
cultuur respecteren. Dan is het niet
opeens: burqa’s omhoog en fouille-
ren maar’. Uit gevoeligheid voor de
trots waar Afghanen bekend om
staan, hebben Nederlandse militai-
ren ook instructies om gewapende
tegenstanders niet ‘oneervol weg te
vagen, maar liever een schaamte-
vrije vluchtweg bieden.’ 
Duimt u met me mee dat zij óns die


